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‘Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard 
uit geloof tot geloof, zoals geschreven is:  
Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.’ 
ROMEINEN 1:17 
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THE BLESSING

Vul jouw gebedsverzoek in, geloof en verwacht een wonder!
• Internet: www.maasbach.nl/gebedsmaand  
• E-mail: theblessingdayofprayer@maasbach.com  
• Telefoon: 070 310 77 77 voor een persoonlijk gesprek of gebed 
• Telehulp: 070 364 28 33 voor een korte bemoediging en gebed (24/7)

21 DAGEN VAN GEBED
GELOOFGELOOF NEEMT NIEUWE DINGEN IN BEZIT DIE 
GOD GAAT DOEN
‘Maar denk nu niet meer aan wat Ik vroeger heb gedaan. Let op, Ik ga nieuwe 
dingen doen! Nu gaan die beginnen! Let goed op! Ik zal een weg maken in de 
woestijn. Ik zal rivieren maken in de wildernis.’ – Jesaja 43:18-19

Al meer dan 70 jaar is de doelstelling van de Johan Maasbach Wereldzending 

hetzelfde: ‘om het grootste aantal mensen te bereiken met het evangelie van 

Jezus Christus, in de kortst mogelijke tijd, met de beste middelen die ons ter 

beschikking staan.’ Papa Maasbach zei altijd: ‘Het is allemaal nog maar het 

begin!’ Hij wist dat Gods kracht onbeperkt was en keek altijd vol verwachting 

vooruit. 

We richten ons deze maand op de kracht van samen 

bidden, want gebed kent geen afstand! In gebedsge-

meenschap kunnen we elkaar versterken. Wanneer we 

samenkomen op de gebedsdiensten, creëren we een 

ruimte waar ons geloof kan groeien. We mogen onze 

zorgen en verlangens aan God toevertrouwen, we-

tende dat Hij naar ons luistert. Dit is ook een kans om 

te getuigen van de manieren waarop God in ons leven 

werkt, ons helpt om obstakels te overwinnen, en ons 

steeds weer naar de overwinning leidt.

 

Laten we niet vergeten dat ons geloof een getuigenis 

is voor anderen. Door onze ervaringen en ons vertrou-

wen te delen, kunnen we anderen inspireren om ook 

hun weg van geloof te bewandelen. Het is een cyclus 

van bemoediging en hoop, waarbij we samen in gebed 

optrekken en elkaar helpen om te groeien in ons geloof. 

 

Laten we deze gebedsmaand gebruiken om ons hart 

te openen voor God en elkaar. Laten we dankbaar zijn 

voor de overwinningen die we hebben behaald en 

bidden voor de kracht om door te gaan, van geloof tot 

geloof. Mogen we elkaar aanmoedigen in ons geloofsle-

ven en de wereld om ons heen laten zien dat ons geloof 

écht overwint. 

We zien vandaag een enorme toename van wetteloos-

heid in de wereld en ons land. Maar Gods genade biedt 

een hoop die altijd groter is dan de nood. God is nog 

niet klaar! Hij roept ons om ons klaar te maken voor 

‘nieuwe dingen’ die Hij wil doen in de wereld, maar ook 

in jou en mij.

We zijn dankbaar dat jij hebt besloten om mee te doen 

aan de ‘21 Dagen van Gebed’, met als sluitstuk ‘The 

Blessing Day of Victory’ op zondag 26 januari. We 

gaan dichter naar Gods hart en nodigen Hem uit om 

‘nieuwe dingen’ te doen. Het is ons gebed dat God jou 

zal ontmoeten daar waar jij bent, Zijn Heilige Geest zal 

uitstorten en nieuwe hoop, visie, passie en nieuw geloof 

in je hart zal ontbranden, zodat je in vuur en vlam zal 

staan voor Jezus! 

Deze gebedsmaand is een moment van reflectie, ver-

binding en verdieping in ons geloof. Het thema: ‘Van 

geloof tot geloof’ nodigt ons uit om stil te staan bij de 

reis die we maken in ons leven met God. De woorden 

van 1 Johannes 5:4 inspireren ons: ‘Want al wat uit God 

geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning 

die de wereld overwonnen heeft: ONS GELOOF.’ Ons 

geloof is een geweldige ‘KRACHT’ die ons in staat stelt 

te overwinnen. David & Regina Maasbach
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‘Omdat Noach geloofde, luisterde hij naar God toen hij gewaarschuwd werd 
voor de ramp die nog zou komen. Hij bouwde een grote boot om zijn familie 

te redden. Door zijn geloof liet hij zien dat de wereld verkeerd bezig 
was. En hij kreeg de goede relatie met God die je krijgt door geloof.’ 

HEBREEËN 11:7
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WEEK 1

DAG 5

DAG 1

DAG 6

DAG 2

Geloof dat tot God komt met 
dankzegging en lofprijs

‘Ga met een danklied Zijn poorten binnen. Kom met 
een danklied naar het plein van Zijn heiligdom. Prijs 

de Heer! Dank Hem! Want de Heer is goed. Zijn 
liefde duurt voor eeuwig. Zijn trouw houdt nooit op.’ 

PSALM 100:4-5PSALM 100:4-5

Wanneer we tot God komen met dankzegging 

en lofprijs, ligt onze focus niet op onszelf, maar 

op God. Hij komt met Zijn tegenwoordigheid 

wanneer we Hem danken en prijzen. Door 

lofprijs beweeg je vanuit de natuurlijke wereld 

naar de geestelijke wereld. Daar krijgen we 

genade en ontmoet God ons waar we zijn.

ACTIEPUNT: 
Kom vandaag in Gods tegenwoordigheid met 

dankzegging en lofprijs. Bekeer je van alles 

wat niet goed is. Wijd je toe om trouw naar de 

gebedsdiensten te komen. 

Geloof dat God blij maakt
 

‘Maar als iemand geen geloof heeft, kan God  
onmogelijk blij met hem zijn. Want als iemand naar 

God toe komt, moet hij geloven dat Hij is wie Hij 
zegt dat Hij is, en dat Hij de mensen beloont die 

werkelijk naar Hem verlangen.’ 
HEBREEËN 11:6HEBREEËN 11:6

Niets maakt God zo blij als een standvastig 

geloof in alles wat Hij is en heeft beloofd in Zijn 

Woord. We moeten de zekerheid hebben dat 

God bestaat, van ons houdt en voor ons zorgt. 

En dat God ons zal antwoorden en belonen wan-

neer we Hem oprecht zoeken. Onze grootste 

beloning is de tegenwoordigheid van God Zelf.

ACTIEPUNT:
Wijd je toe om dagelijks Gods tegenwoordigheid 

te zoeken. Maak je relatie met God je prioriteit. 

Vul je gedachten elke dag met Gods waarheid. 

Spreek uit wat God beloofd heeft te doen.

 
Geloof, de werkelijkheid van wat we hopen

‘Het geloof is de zekerheid dat de dingen die we 
verwachten, ook werkelijkheid zullen worden.  

Het is het bewijs van de dingen die we nog niet zien.’ 
HEBREEËN 11:1HEBREEËN 11:1

Waar bid je voor en wat geloof je dat God voor 

je zal doen? Bijbelse hoop is een vaste zekerheid 

dat God is wie Hij zegt dat Hij is en zal doen wat 

Hij beloofd heeft. Echte hoop is nooit passief! 

Laten we vasthouden aan onze zekerheid in God 

en Zijn Woord en uitkijken naar de geweldige 

dingen die Hij heeft klaarliggen! 

ACTIEPUNT:
Maak een lijst met dingen waarvoor je God 

gelooft. Zijn er gebieden waar je hoop en geloof 

opnieuw geactiveerd moeten worden? Laat je 

geloof zien door Gods Woord te spreken.  

Spreek Zijn perspectief uit over je leven en laat 

God je hoop vernieuwen.

 
Geloof dat vernieuwd wordt door God te eren

‘Hij (Abraham) is niet, door ongeloof, gaan twijfelen 
aan wat God hem had beloofd. Nee, zijn geloof werd 

juist steeds sterker. En hij prees God voor Zijn  
belofte. Want hij wist zéker dat God zou kunnen 

doen wat Hij had beloofd.’ 
ROMEINEN 4:20-21ROMEINEN 4:20-21

Hoewel Abraham en Sara te oud waren om nog 

kinderen te kunnen krijgen, was zijn geloof  

gebaseerd op Gods kracht. Geloof komt  

wanneer we stoppen het onmogelijke te doen 

in onze eigen kracht. Tijdens het wachten werd 

Abrahams geloof sterker, terwijl hij God bleef 

eren voor wat Hij had gesproken.

ACTIEPUNT:
Ben je moe van het wachten voor de vervulling 

van Gods belofte(n) aan jou? Krijg nieuwe moed 

en laat je geloof zien door God te eren. Weet dat 

wat God beloofd heeft, Hij ook zal doen!
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NOTITIESDAG 7

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

DAG 3 DAG 4

Geloof dat komt door het horen  
van het Woord van God

‘Zo komt dan het geloof door het horen  
en het horen door het Woord van God.’ 

ROMEINEN 10:17ROMEINEN 10:17

Geloof is het werk van de Heilige Geest, die het 

Woord van God levend maakt in ons. Het Woord 

van God is levend vandaag en heeft nooit zijn 

kracht verloren. Het probleem is ons ‘horen’.  

Er zijn veel dingen die ons ongevoelig kunnen 

maken voor God en Zijn Woord, zoals:  

ongeloof en trots. Laat de Heilige Geest  

vandaag jouw ogen en oren openen. 

ACTIEPUNT:
Onderzoek vandaag je geestelijke oren. Ben je 

nog gevoelig voor Gods stem? Bekeer je van  

alles wat een belemmering zou kunnen zijn. 

Vraag de Heilige Geest je een brandend hart  

te geven voor Gods Woord.

Geloof dat bovennatuurlijke vrede voortbrengt

‘Maak je nergens zorgen over, maar vertel in gebed 
aan God wat je nodig hebt. Dank Hem ook voor 

alles. Dan zal de vrede van God, die wij met geen 
mogelijkheid kunnen begrijpen, jullie hart en jullie 

gedachten beschermen in Jezus Christus.’ 
FILIPPENZEN 4:6-7FILIPPENZEN 4:6-7

Jezus belooft ons rust te geven voor onze 

vermoeide ziel. We moeten bewust alle lasten 

overgeven in Gods handen. Hier is geloof voor 

nodig. Geloof dat God de controle heeft over elk 

detail van jouw leven. Dit geloof laat zich zien 

door gebed, en vooral dankzegging. 

ACTIEPUNT:
Zet elke dag tijd apart om uitgebreid te bidden. 

Vraag de Heilige Geest om je te helpen en te 

leiden in het gebed. Geef alles over in Gods 

handen. Dank daarna de Here en ontvang Zijn 

vrede, wetend dat Hij alles onder controle heeft.

Geloof dat volhardt in gebed

‘Als iemand leeft zoals God het wil, heeft zijn gebed 
veel kracht en dus groot resultaat. Elia bijvoorbeeld 

was net zo’n mens als jullie en ik. Hij bad dat het 
niet meer zou regenen, en 3½ jaar lang regende het 
niet. Toen bad hij opnieuw, en er viel weer regen en 

er begon weer van alles op het land te groeien.’ 
JAKOBUS 5:16B-18JAKOBUS 5:16B-18

Wanneer we Gods belofte hebben gekregen, 

moeten we niet stoppen met bidden. Het is 

belangrijk om te volharden in het gebed.  

Geloof is onmisbaar wanneer we bidden.  

Elia bleef gefocust en vol verwachting bidden 

totdat God de regen stuurde.

ACTIEPUNT:
Lees het hele verhaal in 1 Koningen 18:41-46.  

Door Jezus zijn al Gods beloften ‘ja en amen’. 

Daarom kunnen we altijd bidden vanuit de  

overwinning. Blijf volharden in gebed.

 THE BLESSING 21 DAGEN VAN GEBED
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DAG 12

DAG 8

DAG 13

DAG 9

Geloof dat wordt geactiveerd  
door gehoorzaamheid

‘Geloof zonder daden is dood.  
Net zoals een lichaam zonder geest dood is.’ 

JAKOBUS 2:26JAKOBUS 2:26

De bloedvloeiende vrouw leed 12 jaar lang aan 

deze ziekte, had al haar geld uitgegeven aan 

artsen en haar situatie was alleen maar slechter 

geworden. Ze had gehoord dat Jezus zou komen. 

Ze had maar één gedachte: ‘Ik hoef alleen maar 

Zijn kleren aan te raken om genezen te worden.’ 

Het moment dat ze dat deed, werd haar geloof 

beantwoord met een wonder! 

ACTIEPUNT:
Tijdens deze gebedsdagen wekt God ons geloof 

op. Misschien heb je te maken met een uitzicht-

loze situatie in je leven. God geeft ons gelegen-

heden om ons geloof te laten zien. Maak  

vandaag de keuze om te handelen in geloof. 

Geloof dat God op de eerste plaats zet

‘Geef het Koninkrijk van God en het doen  
van Gods wil de eerste plaats in jullie leven.  

Dan zal Hij jullie al deze dingen geven.’ 
MATTHEÜS 6:33MATTHEÜS 6:33

Er is geloof nodig om God op de eerste plaats 

te zetten. Het verhaal van Elia in 1 Koningen 

17 laat zien dat God op de eerste plaats zetten, 

leidt naar Goddelijke voorziening. De weduwe 

koos geloof boven angst. Door de man van God 

te gehoorzamen, stapte ze in Goddelijke voor-

ziening. De pot met meel en de kruik met olie 

raakten niet op totdat het weer ging regenen. 

ACTIEPUNT:
Lees het verhaal in 1 Koningen 17:10-16.  

Onderzoek vandaag je prioriteiten in het geven. 

Kies ervoor om God op de eerste plaats te  

zetten in je financiën. Dan zal Hij naar Zijn  

rijkdom voorzien in alles wat je nodig hebt. 

 
Geloof dat je staande houdt  

midden in een crisis

‘David werd zeer benauwd, want het volk sprak 
erover hem te stenigen. De zielen van het hele volk 
waren namelijk verbitterd, ieder over zijn zonen en 

over zijn dochters. David echter sterkte zich  
in de HEERE, zijn God.’ 

1 SAMUEL 30:6 (HSV) 1 SAMUEL 30:6 (HSV) 

David en zijn mannen ontdekten dat hun stad in 

brand was gestoken en hun vrouwen en kinde-

ren gevangen waren genomen. Wat een hopelo-

ze situatie! Maar David sterkte zich in God. Hij 

achtervolgde de Amalekieten en herstelde alles. 

Tijden van crisis zijn niet de momenten om op te 

geven, maar kansen om je geloof te laten zien.

ACTIEPUNT:
Laat de Heilige Geest je vanbinnen sterk maken. 

Hij geeft je Zijn kracht in jouw zwakheid. Bid in 

de Geest en zing liederen over Gods trouw.

 
Geloof dat vertrouwt op Gods genade  

om het onmogelijke te doen

‘Niet door kracht of door geweld, maar alleen door 
Mijn Geest,’ zegt de Here van de hemelse legers.  

Wie denkt u wel dat u bent, hoge berg? Voor Zerub-
babel zult u met de grond gelijk worden gemaakt!’ 

ZACHARIA 4:6-7 (HTB)ZACHARIA 4:6-7 (HTB)

Door tegenstand lag de herbouw van de tempel 

jarenlang stil. Alles wat Zerubbabel kon zien, 

was een berg van onmogelijkheid. Toen profe-

teerde Zacharia dat de taak niet wordt voltooid 

door kracht of geweld, maar door de kracht van 

de Heilige Geest. Zerubbabel moest de laatste 

bouwsteen (symbool van Jezus’ volbrachte 

werk) plaatsen en roepen: ‘Genade, genade!’ 

ACTIEPUNT:
Welke berg houdt je vandaag tegen om alles te 

volbrengen wat God wil doen? Stel je geloof  

in Jezus en alles wat Hij heeft volbracht. 

WEEK 2
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NOTITIESDAG 14

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

DAG 10 DAG 11

Geloof dat bereid is alles op het altaar te leggen

‘Doordat Abraham God geloofde, heeft hij gehoor-
zaam zijn zoon Izaäk op het altaar gelegd om hem 
te offeren. God wilde hem zo op de proef stellen.’ 

HEBREEËN 11:17HEBREEËN 11:17

Wat een test van geloof en gehoorzaamheid was 

dit voor Abraham. Omdat Abraham God geloof-

de, wist hij dat God Izaäk zelfs uit de dood kon 

opwekken. Hij was bereid om ‘zijn alles’ op het 

altaar te leggen. Wat een contrast met de rijke 

jongeman in Mattheüs 19:16-22. Hij had zijn 

hele leven Gods geboden gevolgd, maar was niet 

bereid om alles op het altaar te leggen. 

 

ACTIEPUNT:
Onderzoek jezelf vandaag. Vraag de Heilige 

Geest om het je te laten zien als er iets in je 

leven is wat je nog niet op het altaar hebt gelegd. 

Je kan Hem je dromen, verlangens, relaties,  

je tijd, financiën, enzovoort toevertrouwen.

Geloof dat vrijkomt voor anderen

‘Want de Heer zorgt voor de mensen die leven zoals 
Hij het wil. Hij beantwoordt hun gebeden.’ 

1 PETRUS 3:121 PETRUS 3:12

De Kananese vrouw in Mattheüs 15:22-28 

kwam tot Jezus voor haar dochter, die bezeten 

was door een boze geest. Het leek of Jezus haar 

afwees. Maar deze vrouw hield vol en aanbad 

Hem. Door haar geloof antwoordde Jezus haar: 

‘Vrouw, wat heb jij een groot geloof! Je zal 

krijgen wat je hebt gevraagd.’ Haar dochter was 

gezond vanaf dat moment. 

 

ACTIEPUNT:
Maak een lijst met namen van mensen voor wie 

je kan bidden. Vraag de Heilige Geest om je  

gebeden voor anderen te leiden en je te vullen 

met Jezus’ ontferming voor hun noden.  

Geloof voor doorbraken en wonderen.  

Er is geweldige kracht in gezamenlijk gebed!

Geloof dat spreekt tot bergen

‘Heb geloof in God. Luister goed! Ik zeg jullie: als je 
dan tegen deze berg zou zeggen: ‘Kom van de grond 
en gooi jezelf in de zee!’ dan zal dat ook gebeuren. 
Maar dan moet je in je hart niet twijfelen. Je moet 

geloven dat wat je zegt ook gebeurt.’ 
MARCUS 11:22-23MARCUS 11:22-23

Onze woorden hebben kracht. Spreuken 18:21 

zegt: ‘Je tong heeft de macht over leven en 

dood.’ Leven spreken is spreken wat de Bijbel 

zegt. Dood spreken is het negatieve belijden,  

nederlaag spreken of constant klagen. Als je ge-

loof uitspreekt in een machtige, onveranderlijke 

God, zal je op Zijn tijd bergen zien verplaatsen.

ACTIEPUNT:
Onderzoek of er in je hart twijfel en ongeloof is.

Vraag om vergeving als je ongeloof hebt gespro-

ken. Heb geloof in God en blijf leven spreken! 

Zijn Woord levert altijd vrucht op.

 THE BLESSING 21 DAGEN VAN GEBED
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DAG 19

DAG 15

DAG 2 0

DAG 16

Geloof dat vertrouwen blijft houden

‘Blijf alsjeblieft zo vol geloof en vol vertrouwen. 
Want jullie zullen er een grote beloning voor krijgen. 

Jullie moeten geduldig blijven doen wat God van 
jullie vraagt. Dan zullen jullie krijgen wat Hij jullie 

heeft beloofd.’ 
HEBREEËN 10:35-36HEBREEËN 10:35-36  

Oorspronkelijk betekent vertrouwen:  

‘gedurfde zekerheid’ hebben. De vijand wil 

dat we ons geestelijk perspectief verliezen en 

gefocust raken op onszelf. Hij wil ons uit onze 

geloofspositie halen. God heeft ons beloofd dat 

als we geduldig blijven doen wat God van ons 

vraagt, we zullen krijgen wat Hij heeft beloofd. 

ACTIEPUNT:
Besluit vandaag: ‘Ik stop niet met geloven. Ik 

blijf standvastig, want God liegt niet.’ Ontvang 

nieuwe kracht voor geest, ziel en lichaam. Dank 

God. Hij beloont wie echt naar Hem verlangen.

Geloof dat weet dat God  
een plan heeft voor ieders leven 

‘U zag me al toen ik nog helemaal geen vorm had.  
Al mijn dagen stonden al in Uw boek toen ik nog 

niet één dag daarvan had geleefd.’ 
PSALM 139:16PSALM 139:16  

Efeziërs 2:10 noemt ons Gods maaksel, één 

gemaakt met Jezus Christus, zodat wij de goede 

dingen zouden doen die God al van tevoren voor 

ons had bedacht. God heeft een goed plan voor 

ieder van ons en als we blijven in Hem, zal Hij 

ons leiden op de weg die we moeten gaan. Juist 

op de momenten van onzekerheid, kunnen we 

vertrouwen op Zijn leiding en voorwaarts gaan.

ACTIEPUNT:
Geloof dat je hier op aarde bent om Gods plan 

en doel voor je leven te vervullen. In wat voor 

seizoen je ook bent, vraag God wat Hij wil doen 

in en door jouw leven, daar waar je nu bent.

 
Geloof dat zich altijd tot het uiterste  

inspant voor de hemelse prijs

‘Ik doe maar één ding: ik vergeet wat voorbij is en 
strek mij uit naar wat nog komen gaat. Ik span mij 

tot het uiterste in om mijn doel te bereiken.  
Dat doel is: het winnen van de hemelse prijs  

die God mij in Jezus Christus zal geven.’ 
FILIPPENZEN 3:13-14FILIPPENZEN 3:13-14

Paulus spoort ons aan om ons te focussen op 

geestelijke groei en te volharden in het geloof. 

Hij wist dat ons leven op aarde kort is, waarin 

we een Goddelijke opdracht moeten vervullen. 

Leef elke dag door het geloof. Strek je uit naar 

het ultieme doel van eeuwig leven met Jezus.

ACTIEPUNT:
Bedenk wat jij kan doen om meer groei in je 

leven voort te brengen. Wees actief betrokken 

in jouw Blessing Church. Stel nieuwe doelen die 

in lijn zijn met Gods roeping voor je leven.

 
Geloof dat zorgt voor beantwoorde gebeden

‘Jezus zei tegen hem: ‘Als U iets kan doen?’  
Alles kan, als je maar geloof hebt.’ Onmiddellijk riep 

de vader met tranen in de ogen: ‘Ik geloof, Heer! 
Kom mijn zwakke geloof te hulp!’’

MARCUS 9:23-24MARCUS 9:23-24

We lezen hier dat geloof de voorwaarde is om je 

wonder te ontvangen. Het geloof van de vader 

was verzwakt doordat de discipelen de jongen 

niet konden genezen. Ook was hij zich bewust 

van zijn eigen tekortkomingen. Een omgeving 

met een sfeer van ongeloof maakt het moeilijk 

om te geloven. Gebed en lofprijs zorgen voor 

een atmosfeer van geloof, die bevrijding brengt. 

 

ACTIEPUNT:
Neem je geloofsleven onder de loep. Zijn er 

obstakels die invloed hebben op je geloofsleven? 

Zorg voor een atmosfeer van geloof in je leven. 

Vraag God om nieuw geloof in je op te wekken.

WEEK 3
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NOTITIESDAG 2 1

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

DAG 17 DAG 18

Geloof dat Gods Koninkrijk op aarde bouwt

‘Ik heb jullie de macht gegeven om slangen en  
schorpioenen te vertrappen. Ik heb jullie macht 

gegeven over het hele leger van de vijand.  
Niets zal jullie kwaad kunnen doen.’ 

LUCAS 10:19LUCAS 10:19  

Als christenen zijn we inwoners van Gods  

Koninkrijk. Onze Koning is Jezus en de Bijbel 

geeft ons richtlijnen hoe we moeten leven in Zijn 

Koninkrijk. God gebruikt de gaven en talenten 

die Hij ons heeft gegeven om te helpen Zijn  

Koninkrijk op aarde te bouwen. Als we ons  

geloof in Jezus stellen, zal niets ons kwaad doen.

ACTIEPUNT:
We moeten blijven groeien in ons geloof door 

tijd met God door te brengen in gebed en Bijbel-

lezen. Bezoek trouw de samenkomsten en doe 

actief mee met de gemeenteactiviteiten. Bid om 

gelegenheden om Gods liefde te laten zien.

Geloof dat ons toerust met  
de hele wapenrusting van God

‘Tenslotte, broeders en zusters: wees sterk in de 
kracht van de Heer. Doe de hele wapenrusting van 

God aan. Dan kan de duivel jullie met zijn sluwe 
streken geen kwaad doen.’ 

EFEZIËRS 6:10-11EFEZIËRS 6:10-11

We strijden niet tegen fysieke machten, maar 

tegen onzichtbare krachten. Het is belangrijk 

om te weten of een strijd geestelijk is of niet. 

Paulus moedigt ons aan om de hele wapenrus-

ting van God aan te doen, niet alleen om onszelf 

te beschermen, maar ook om aan te vallen.  

Ook moeten we ‘bidden zonder ophouden.’ 

ACTIEPUNT:
Lees Efeziërs 6:10-18. Er zijn vandaag boze 

machten die zich verzetten tegen Gods Konink-

rijk. Dank God dat we elke geestelijke strijd 

zullen winnen door Jezus’ volbrachte werk.

 
Geloof dat ons in een positie brengt  

van overwinning

‘Jullie zullen niet hoeven te strijden. Blijf daar 
gewoon staan. Dan zullen jullie zien hoe Ik jullie red. 
Bewoners van Juda en Jeruzalem, jullie hoeven niet 
bang te zijn. Trek morgen op en Ik zal met jullie zijn.’ 

2 KRONIEKEN 20:172 KRONIEKEN 20:17

Josafat en het volk waren bang, maar zochten 

de Here. Ze gingen samen vasten en bidden, 

waardoor God sprak. Door Gods Woord te 

geloven, brachten ze zichzelf in een positie van 

overwinning. Terwijl ze de vijand met lofprijs  

tegemoet gingen, zorgde God voor een  

hinderlaag en werd de vijand verslagen!

ACTIEPUNT:
 Belijd vandaag dat onze strijd van de Here is. 

Vraag God om binnen in je een geluid van  

lofprijs en overwinning te creëren.  

Maak een luid en blij geluid voor de Heer!

 THE BLESSING 21 DAGEN VAN GEBED
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‘Maar toen hij op de 
wind ging letten, 
werd hij bang en hij 
begon te zinken. 
Hij schreeuwde: 
‘Heer, red mij!’ 
Onmiddellijk stak 
Jezus zijn hand uit 
en greep hem.’ 
MATTHEÜS 14:30-31A
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‘Want iedereen die uit God geboren is, overwint 
de dingen van de wereld. We overwinnen de dingen 
van de wereld door ons geloof.’ 1 JOHANNES 5:41 JOHANNES 5:4

Bestemd voor de overwinning
Terwijl ik naar meer dan 90 landen heb gereisd om het 

evangelie van Jezus Christus te prediken, heb ik het 

voorrecht om de boodschapper van ‘Goed Nieuws’ te 

zijn. Ik vertel hun niet alleen dat God van hen houdt 

en dat er hoop en redding is door het geloof in Jezus, 

maar ook dat wij als opnieuw geboren gelovigen niet 

gemaakt zijn voor de nederlaag. Gods oorspronkelijke 

plan voor de mensheid was dat we winnaars zouden 

zijn. Dat we moeilijkheden zouden overwinnen en zou-

den leven boven de beperkingen van het leven, zodat 

we onze door God gegeven roeping in het leven kunnen 

vervullen. 

Geloof dat doorzet 
Aan het einde van zijn leven zei de apostel Paulus in 2 

Timotheüs 4:7: ‘Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb 

de wedstrijd uitgelopen. Ik heb het geloof vastgehou-

den.’ Paulus vergeleek zijn leven met het vechten van 

een strijd, het lopen van een wedstrijd of het doorstaan 

van een test voor de waarheid van het evangelie. Aan 

het einde van zijn leven kon hij zeggen dat hij had over-

wonnen. 2 Korinthiërs 2:14 zegt dat God Zijn kinderen 

ALTIJD de overwinning geeft. Hoe? Door het geloof in 

Jezus en alles wat Hij voor ons heeft volbracht. Door 

Zijn dood en opstanding heeft Hij een erfenis van 

geloof achtergelaten. Dit bemoedigt ons om door te 

zetten en de overwinning voor ons leven te ontvangen. 

Geloof dat niet opgeeft 
Wat is er nodig om geloof te hebben dat overwint? 

Discipline, doorzettingsvermogen en vastberadenheid 

om gedachten te weerstaan die ons geloof aanvallen. 

Daarbij moeten we gefocust blijven om Gods plan voor 

ons leven te vervullen. Het is het soort geloof dat de 

geloofshelden allemaal hadden als een voorbeeld voor 

ons om na te volgen. Het waren gewone mannen en 

vrouwen zoals jij en ik, gedreven door de eeuwigheid. 

Ze gaven niet op toen ze geconfronteerd werden met 

onmogelijke obstakels. Ze volhardden en hielden vast 

aan hun geloof. Omdat ze ervoor kozen om zich te blij-

ven inzetten voor Gods opdracht, leidde Hij hen steeds 

naar de overwinning.

Wat is jouw erfenis?
Mijn ouders hebben mij en mijn broers en zussen veel 

waardevolle, Bijbelse, Goddelijke principes geleerd 

door ze zelf voor te leven. Ze demonstreerden hun 

geloof aan de nieuwe generatie. Ze ‘leefden’ wat zij ge-

loofden dat de waarheid was. Er was geen hogere pri-

oriteit voor mijn vader dan te weten dat hij zijn taak op 

aarde waarvoor hij was geboren, had vervuld. Tijdens 

mijn vele reizen samen met hem naar het zendingsveld, 

zei hij vaak: ‘Ik ben een eenvoudige visser van mensen.’ 

Hij was een eenvoudige man, iemand die de weg naar 

Jezus liet zien, een dienaar, een instrument in Gods 

hand. Hij keek altijd met een hart vol liefde en ontfer-

ming naar de verloren zielen en de nood van de mens. 

Hij liet een enorme erfenis van geloof en overwinning 

achter. Als opnieuw geboren kinderen van God hebben 

we allemaal Gods Geest in ons, die ons dynamische 

kracht geeft. God kan ons helpen en ons laten zien hoe 

we die kracht kunnen gebruiken in ons dagelijks leven, 

zodat we meer op Jezus lijken, we voorwaarts gaan in 

onze roeping, we levens inspireren en een erfenis van 

overwinning achterlaten voor de volgende generatie!

John T.L. & Godelief Maasbach

WORD JIJ OOK GEBEDSPARTNER?
Je krijgt elke maandag de gebedslijst per mail. Jij kunt 

mensen in nood helpen door jouw gebed. GPN gelooft 

in de kracht van gebed. Gebed verandert de meest 

onmogelijk situaties. Laten we samen tot God gaan en 

bidden voor de noden in de wereld en alle gebedsver-

zoeken. Ga naar gpnetwork.nl

THE BLESSING

21 DAGEN VAN GEBED
GELOOF DAT EEN ERFENIS VAN 
OVERWINNING ACHTERLAAT
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‘Maar prijs God dat Hij ons in 
Christus altijd de overwinning geeft.’ 
2 KORINTHIËRS 2:14A


